
Veertig 
vrouwen 

uit de 
nBijbel

René van Loenen Gedichten

r
en

é van
 lo

en
en

  veer
tig

 vr
o

u
w

en
 u

it d
e bijbel 

bo
ek

en
c

en
tr

u
m

boekencentrum

Met subtiele middelen roept René van Loenen in zijn poëzie 
verrassende beelden en perspectieven op. Zo tekent hij veertig 
bijbelse vrouwen, meestal op een beslissend moment in hun 
leven – bij een belangrijke wending of een keuze met verstrek-
kende gevolgen. Niet zelden getuigen hun verhalen van daad-
kracht en moed, van onvoorwaardelijke liefde en solidariteit.
De aantekeningen die hij toevoegde, met verwijzingen naar 
beeldende kunst en literatuur, plaatsen de gedichten niet al-
leen in de bekende bijbelse, maar ook in een culturele context.

René van Loenen publiceerde zes dichtbundels, waaronder 
Mooi voetenwerk, Straatliefdegras en Pleisterplaats. Naast ge-
dichten schrijft hij liedteksten, waarvan een aanzienlijk deel 
is opgenomen in recente liedbundels als het Liedboek (2013) en 
Zangen van zoeken en zien (2015). In 1993 won hij de Prijs van de 
Leuvense Kerkmuziekdagen en in 2003 de Plantage Poëzieprijs 
in Amsterdam.
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