LIED VAN DE HOOP

voor Sytze de Vries
15 juni 2025

Dat niets ons afhoudt van een nieuw begin,
van tegen beter weten in nog zaaien

op grond die liefdeloos, weerbarstig is.

Hoe kostbaar is het zaad dat zal verwaaien?

Dat wat verwaaid is niet verloren raakt

maar waar dan ook in liefde mag ontkiemen,
het is een hoopvol visioen, een droom

door U ons ingegeven, Ongeziene.

U die in ons gelooft, geef ons de moed

om tegen man en macht ons uit te spreken,
te kiezen voor de zachte kracht van hoop,

de kracht die alle grootspraak doet verbleken.

Het is de hoop die ons ervoor behoedt
om ongeremd aan winzucht toe te geven,
de tijdgeest van het mateloos gerief.

Wat blijft er over voor wie na ons leven?

Dat u niet loslaat wat uw hand begon,

dat in de kiem uw koninkrijk mag dagen,
dat niets de groeikracht ondermijnen zal,
dat wereldwijd uw liefde vrucht zal dragen.
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